Stil van verdriet en vol bewondering voor de wijze waarop hij met zijn
ziekte is omgegaan en afscheid heeft genomen van alles wat hem
dierbaar was, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve,
zorgzame man, onze broer en schoonbroer...

De heer

ri \/au«a«l@exu

echtgenoot van mevrouw

Marleen Pacolet

Supporter van STV

Geboren te Sint-Truiden op 13 november 1955
en er zachtjes van ons heengegaan in het RZ Sint-Trudo
op 9 november 2024.

Vrijdag 15 november 2024 van 18.30 tot 19 uur
kan u Erik groeten bij Hansen Uitvaartzorg,
Dorpsstraat 76 te Geetbets.

Zaterdag 16 november 2024 om 12 uur
nemen we samen afscheid rond de urne van Erik

in aula‘de Gete, Dorpsstraat 76 te Geetbets.

De plaatsing van de urne in het columbarium op de begraafplaats
van Nieuwerkerken zal plaatsvinden in intieme kring.

Erik leeft verder in de harten van:

Marleen PACOLET
zijn echtgenote,

Rik en Maggy LAVIGNE-VANAKEN

Fabienne VANAKEN
Zijn zussen en schoonbroer,

Nico en Sylvia BREESCH-LELIEVRE
Siebe, zijn oogappel

Delen mee in dit verdriet:
zijn nonkels, tantes, neven en nichten.

De families:
VANAKEN-MORREN en PACOLET-MORREN.

Warme dank aan:
zijn huisarts Dr. Engelen,
zijn thuisverpleging,
de dokters en verplegend personeel van het RZ Sint-Trudo,
dienst Oncologie.

Rouwadres:
Familie Erik Vanaken
p/a Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets



