
in liefde laten gaan

Emiel ‘Mil’ Goossens

5 september 1950  -  27 november 2021



Hij werd geboren te Assent op 5 september 1950 
en is thuis te Halen onverwacht van ons heengegaan  
op 27 november 2021.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen  
van Emiel in aula ‘de Heyde’, Linkhoutsestraat 3 te Zelem-Halen  
op donderdag 2 december 2021 om 10 uur.

Samenkomst aan de aula om 9.45 uur.

De crematie, gevolgd door de begraving van de urne op
de begraafplaats te Halen, heeft plaats in intieme kring.

Voor een laatste groet aan Emiel bent u welkom  
in aula ‘de Heyde’, Linkhoutsestraat 3 te Zelem-Halen
op woensdag 1 december 2021 van 18.30 tot 19 uur.

Het dragen van een mondmasker is vanzelfsprekend.

Er is parkeergelegenheid achter aula ‘de Heyde’ (Linkhoutsestraat 3) 
of aan het bedrijventerrein (Meldertsestraat 8).

De herinnering aan een bijzonder mens
is geboren.

Emiel leeft verder in de harten van:

 Jacinta KELDERMANS
zijn echtgenote,

 
 Patricia en Wilfried GOOSSENS-LAENENS
  Tinny en Ken 
       Marie-Lou, Elise, Sophia, 
	  Jyri
  Rani en Sven 

 Benny en Nancy GOOSSENS-PUTZEYS,
  Jellis en Lauren
  Jannick en Mirre

zijn kinderen en klein- en achterkleinkinderen.

Delen mee in dit verdriet:
 zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, 
 neven en nichten.

De families GOOSSENS en KELDERMANS.

Warme dank voor de goede zorgen en genegenheid van
zijn huisarts dokter Habex.

Rouwadres:
 t.a.v. familie Emiel Goossens
 p/a Stationsstraat 89, 3545 Zelem

De heer

Emiel ‘Mil’ Goossens
echtgenoot van mevrouw

Jacinta Keldermans


