
Mevrouw

Lydia  Bellen
weduwe van de heer

Roger Aelen † 2011

Zij werd geboren te Loksbergen op 15 februari 1952
en zachtjes van ons heengegaan in WZC Dellebron 
te Kortenaken op 13 januari 2024.

Donderdag 18 januari 2024 van 18.30 tot 19 uur
kan u Lydia groeten bij Hansen Uitvaartzorg,
Dorpsstraat 76 te Geetbets.

De uitvaart in aula ‘de Gete’
zal plaatsvinden in intieme kring.

Nadien volgt de begraving van de urne
op de begraafplaats te Kortenaken. 

Langzaam ben je van ons weggegleden, elke dag een beetje meer.
Telkens werd je weer iets ontnomen. Dat deed jou en ons zeer.
Het is een gemis, een stille pijn, dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Lydia leeft verder in de harten van:

 Benny en Veronique AELEN-HERMANS
  Kimberley AELEN (metekind) en Jelle SMEESTERS
   Juul

 Erwin en Nancy VANWETSWINKEL-AELEN
  Lore VANWETSWINKEL en Jorit MOONS
      
    haar kinderen, kleinkinderen 

en achterkleinkind.

De families
 BELLEN-CLAESKENS en AELEN-SPAPEN.

Warme dank aan
 Hilda, Gaby, Maria en iedereen die haar 
 in de laatste maanden heeft bijgestaan,
 het personeel van WZC Dellebron te Kortenaken.

Rouwadres:
 t.a.v. familie Lydia Bellen
 p/a Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets

 
 
Geetbets 011 58 73 46 | Zelem-Halen 013 44 43 43 | Nieuwerkerken 011 68 67 18
Online condoleren: www.hansen-uitvaartzorg.be   


